
Mia Walraven vond deze tekst van hoop en vertrouwen 

 

 

Hoor mij, God 

Als ik tot U roep. 

U ziet mijn verdriet,  

U kent de vragen 

die mijn gedachten vervullen, 

U weet hoe ik opzie 

tegen de dag van morgen. 

Versterk in mij het geloof 

dat ik mijn weg niet alleen ga. 

Troost mij 

met uw aanwezigheid, 

nu en in de dagen die komen. 

 

Sjoerd Zwaan 


