Mia Walraven vond dit gedicht van hoop

onder ons heergezeten.

onder ons neergezeten

ziet hij ons aan en spreekt
het nooit meer te vergeten
woord dat Gods licht ontsteekt:

het woord dat onze aarde
vervult van goede moed,
dat mensen in hun waarde
voor God herleven doet:

‘Hiertoe ben ik gekomen,
hiertoe heb ik voortaan
uw lichaam aangenomen:
om tussen u te staan

Om mensen te bevrijden
uit nacht en duisternis ,
om zegen te verspreiden
voor wie gevangen is,

om liefde uit te dragen,
mijn enige gebod,

de vrede in uw dagen,

het goede nieuws van God.

(Michel van der Plas)



