
Hieronder een stukje dat ik las en hoopvol vond.  
 
Hartelijke groet aan wie dit leest, 
Miranda van Hensbergen 
 
 
Het leven is geen brede, plezierige laan 
waardoor we vrij en ongestoord kunnen rijden, 
maar een doolhof van straatjes 
waarlangs we onze route moeten vinden. 
We raken verdwaald en in de war 
en komen soms vast te zitten 
in een doodlopende steeg. 
 
Maar als we blijven geloven 
zal God voor ons een deur openen. 
Misschien niet degene die we zochten, 
maar altijd een die ons uiteindelijk 
verder zal helpen. 
 
- A.J. Cronin - 
 


