
De strenge lockdown duurt voort en we zitten nog 

steeds het grootste deel van de tijd binnen. Het 

vorige blog over de Franse intimisten Édouard 

Vuillard en Pierre Bonnard, met hun over-

gedecoreerde interieurs, riep nogal wat reacties 

op als: mooi hoor, maar ik word wel een beetje 

simpel van al die drukte op het doek. Daarom stel 

ik u nu graag voor aan een schilder uit het 

nuchtere, sobere noorden: Vilhelm Hammershøi, 

een Deense tijdgenoot van Vuillard en Bonnard. 

Zijn werk blijkt bovendien een verrassende 

dialoog aan te gaan met de fascinerende camera 

obscura werken van de hedendaagse Finse 

fotografe Marja Pirilä.  
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