LEVEN

Leven is:
Gaan zitten
met je hoofd in je handen
wat haalt het allemaal uit
en waar begin ik aan ?
en foch weer opstaan en verder gaan
en in Gods naam niet weten
waar je de moed vandaan haalt.

Leven is:
Vertrouwen dat het goed komt
is onverwoestbaar een mens zijn
is niet geloven dat alles afgelopen is
en in Godsnaam niet weten
waar je de moed vandaan haalt.

Leven is:
Iemand verliezen die je dierbaar is
op wie je huizenhoog gebouwd hebt
is verdoofd en wanhopig zijn
en dan toch doorgaan
eerst aarzelend maar langzaam sterker
en slechts in Godsnaam weten

waar je de moed vandaan haalt. Tekst: Jaap Bestebreurtje

Afbeelding: Marc Chagall
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@) mjn zoon, mijn zoon

JU bent het voor wic_jc broers buigcn.

Als een sterke leeuw
slaj_ijjc Prooi
enkeert majcstcitclﬁlc

naarjc lcgcr terug.

]njouw handen blﬁ{:t de scepter
totdat de grote Koning komt.
Z_ijn czel bindt hﬂ aan een wijnstol(
l‘!_lJ wast Z_ijn gcwaad in wijn.

Zie de witheid van zijn tanden

wit van de melk.
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