
Orde van dienst voor zondag 12 maart 2023 – 3de zondag 40-dagen – 
Oculi 
 
 
Orgelspel 
 

Om te beginnen 
 
Voorbereidende stilte 
Welkom 
Zingen: Lied 25a: 1 – Mijn ogen zijn gevestigd 
Bemoediging 
vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem.   die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg. Gij, die nooit te ver zijt om ons te horen 
gem.   Wees als een licht in ons midden! 
vg. Gij, die ons de adem geeft, het leven  
     toedacht 
gem.   Dat wij U kennen als bron van leven 
vg.       Gij die ons van harte neemt en onze  
            naam roept 
gem.   Dat wij elkaar zien zoals Gij ons ziet, 
 in het licht van uw Zoon, Jezus Christus 

in wie wij genade vinden en vrede. 
 Amen 
 
Zingen: Lied 25a: 2 
Gebed om ontferming 

afsluitend zingen we lied 301c 
 

Rondom de bijbel 
 
Inleidende woorden 
 liturgische schikking 
Kijken en luisteren naar Lied 929 – Zoals de regen onverwacht 
https://www.youtube.com/watch?v=hCxhi439k4c  
 
Lezen: Johannes 4 (met vier mensen gelezen) 
Zingen: Lied 653: 1,3,7 – U kennen, uit en tot U leven 
Overdenking 
Orgelspel 
Zingen: Lied 605 – De toekomst is al gaande 
 

Rondom gebeden en gaven 
 
Dank- en voorbeden 
 Met als acclamatie lied 368d – Houd mij in leven 
 Stil gebed 
 Onze Vader (NBV ’21) (Tekst op het scherm) 
 
Collectedia of filmpje (zie mail van Niels) 
 

Tenslotte 
 
Slotlied: Lied 321 – Niet als een storm als een vloed 
Zegen 
 
Orgelspel 

https://www.youtube.com/watch?v=hCxhi439k4c

